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BU SAYFA SİZİN 


Yöneticilere açık mektup: 


Atatürk Türkiyesi 50 yaşına yaklaştı. 
Çağdaş uygarlıkta boy ölçüşecek Türkiye. Şapkası ve yazısı ile Batı çehreli 
Türkiye. Atatürk Türkiyesi... 


Çarşafı, kafesi, cüppesi, fesi; kısacası karanlıkları, kafasından ve gönlünden söküp atan Türkiye... Mazlum milletlere örnek olan, «Biz kendimize Türkiye'yi örnek aldık» dedirten Atatürk Türkiyesi... 


Güneşli günlerdi. Bütün Türkiye bir 
Atatürk rüzgârı ile esip çalkaniyordu. 
Ama Atatürk'ün ölümüyle Türk toprakları üstünde esen bu rüzgâr da durmuştu. 
Ezan Türkçe «Tanri uludur!» dan tekrar 
Arapçasına döndü. Çarşaflılar, Meclisin önünden bile geçmeğe başladılar. Bugün 1967 Türkiyesinin çehresini haberlerle değerlendirmek daha kolay: 


Ankara'da hilâfeti geri getirmek için bir cemiyet kuruldu. Papanın gelişini, 
Ayasofya'daki duasını vesile eden gençlik Ayasofya'da namaz kıldı. İstanbul'da, 
Ankara'da nurcuların âyinleri. Endonezya'ya imrenerek, bütün ilericilerin kellesini istiyen “Cihad-ı ekber» çağrıları... 


İşte Atatürk Türkiyesinin 1967 çehresi. 
Yazıklar olsun Türkiye'yi idare edenlere! 


Atatürk yaşarken de bu mikroplar vardı. Menemen'de bir Kubilây olayında işliyen Atatürkün kılıcı nerede? Nerde iktidar, nerde muhalefet? 

Bir Atatürk evlâdı olarak, Meclise sesleniyorum: Hele bir vicdan muhasebesi yapın. Türkiye'ye yazık oluyor! 


T. Odabaşıoğlu, Hukuk Fak.-İstanbul 


* 


A-dan Z-ye: 


Memlekette büyük bir ahlâki çöküntü var, İltimas var, rüşvet var, İdubalilik var. 
Kanunlar tatbik edilmiyor. Murakabe mekanizması tamamen durmuş veya lâçka olmuştur. «Hükümet yasağı üç gün sürer» sözü tam ve mutlak ifadesini zamanımızda bulmuştur. Vatandaş birçok ahvalde derdini anlatacak, anlatsa bile netice alacak makam bulamıyor. Her türlü tenkit ve feryada karşı, vazifeliler tam bir umursamazlık içinde olup, iki satırlık bir tekzip yazısı ile kendilerini tatmin edilmiş bulmaktadırlar. Sahipsizlik her yerde ve her mevzuda rastlanan acı bir tablodur. 

Hulâsa, «A-dan Z-ye kadar bozuktur» 
teşhisi zamanımızda daha da hâd bir mertebeye yükselmiştir. Yatırımları ve iktisadi kalkınmayı bütün bu mânevi hastalıkların yegâne sihirli ilâcı olarak kabul etmek pek fazla iyimserlik olur. 
(Çalı dikip yün istihsal etmeye benzer.) 
Gerçi çalı, koyunun her geçişinde ondan bir yün elyafı çekebilir ama, bununla kumaş dokumayı düşünmek ömür sonuna kadar çıplak gezmeyi gerektirir. 

Onun için, hükümetin, Demirel'in, fabrika ve baraj temelleri ile birlikte, biraz da başka temeller atarak, yukarıdaki dertlere eğilip halkın ıstırabını dindirmesi çok elzemdir. 


Hasan Erdoğan, Harbiye, İstanbul x 
Biz artık AP-li değiliz: 


Biz çoğumuz AP-ye oy vermiş işçileriz. 
Hal böyleyken, AP son olarak 12 Eylülde yürürlüğe koyduğu yeni İş Kanunu ile 


indi 


nanı ga nunu 


DURUM 


1967 yılı olaylarına toplu bir bakış 


1967 yılı, özelliklerini gözönünde tutmak şartiyle, önceki yıllar gibi: geçti. Gerek 
Türkiye, gerek dünya olayları açısından, arkada biraktığımız yıl barışa karşı tehlikelerle dolu, emperyalizmin saldırılarının devam ettiği bir yıl oldu. Ama öte yandan, dünya barışçı kuvvetlerinin, en başta sosyalist ülkelerin savunma gücünün, dolayısiyle insanlığı bir atom harbi yıkımından koruma gücünün arttığı, askeri alanda, bilim ve teknik alanlarında emperyalist cepheyi gerilettiği de bir gerçektir. Bu alanda başta gelen olay, Sovyetler Birliğinin Venüs gezegenine yumuşak inişle bir füzeyi kondurması, Çoban Yaldızı'nın sırlarını çözmesidir. 


Sovyetler Birliği gibi, dünyayı tom harbi yıkımından: korumayı dış. politikasının temel ilkelerinden biri haline getiren bir. devletin, bilim, teknik: ve dolayısiyle askeri bakımdan emperyalist cepheden üstünlüğünü, Çoban Yıldızı'na yumuşak inişle bir daha ispat etmesi, bir atom harbinde kül olmak istemiyen bütün, milletlerin, bütün barıştan ve ilerlemeden yana insanların, aynı zamanda barış içinde kalkınmak ve sanayileşmek istiyen halkımizın da yararına büyük bir tarihsel olaydır. 


1967 yılı esasen Türk-Sovyet ilişkilerinde hissedilir bir iyileşme ve gelişme ile başladı; Evvelâ Sovyetler Birliği Dişişleri Bakanı Gromiko Ankaraya geldi. Daha sonra, Sovyet Başbakanı Kosigin yurdumuzu ziyaret etti. Bu ziyaretlerin Türkiyenin ekonomik ve politik gelişmesinde hayırlı bir etken olduğu şüphesizdir. Ekonomik alanda Sovyetlerin elverişli ticari şartlarla yurdumuzda kurduğu fabrika ve kombinalar sanayileşmemizin temeltaşı olabilecek niteliktedir. Bu işletmeler bir yandan ekonomik kalkınmayı sağlıyacağı gibi, halkımızın :emperyalizme-ve'en başta Amerikan emperyalizmine karşı savaşında: da: kuvvetli dayanak noktaları olabilecektir Çünkü böyle işletmelerin artması, yurdumuzu ekonomik bakımdan emperyalistlere.muhtaç olmaktan kurtaracaktır, 


Türk-Sovyet dostluğunun politik alandaki etkisi de, Birinci Milli Kurtuluş Savaşımız devrinde olduğu gibi, halkımızın emperyalizme karşı savaşında kuvvetli bir politik ve ekonomik dayanak oluşudur. Gerçi, Demirel hükümetinin Türk-Sovyet ilişkilerinin genişletilmesine devam etmesi böyle: bir endişenin sonucu değildir. Memlekette bağımsız dış politikaya doğru günden güne gelişen kuvvetli bir akım vardır. Bu akim, halkımızın Amerikan emperyalistlerine Karşı savaşının gelişmesine paralel olarak kuvvetlenmektedir. Halkımız, emperyalistlerin elinden yakamızın kurtarılmasını istiyor. Bunun da en kestirme yolu kuvvetli komşumuz Sovyetler Birliği ile dostlük ilişkileri kurmaktır. Kaldi ki, bağımsızlık, egemenlik haklarina saygıya ve eşitliğe daya- 


Türkiye için, Amerikan emperyalizminin aracı NATO'ya karşı diren! 


nan Türk-Sovyet dostluğunun, ta Milli Kurtuluş Savaşı yıllarında Sovyetlerin halkımıza askeri, politik ve ekonomik yardımlarda bulunmaları gibi zengin bir geleneği vardır. 


Sovyetler Birliğinin günümüzde Arap halklarına askeri, ekonomik ve politik yardımları, vaktiyle halkımıza yaptığı yardımlara tıpatıp benzemektedir. Bu durum, geçtiğimiz yılın 6 Haziranında İsrail militaristlerinin Amerikan emperyalistleri hesabına Arap ülkelerine saldırısında daha açık bir şekilde görüldü. Mısırda dünyanın en büyük barajlarından birini (Assuan) kuran Sovyetler Birliği, İsrail saldırısı karşısında, Misira ve öteki Arap memleketlerine yapageldiği politik, ekonomik ve askeri yardımı bir kat daha arttırdı. 


1967 yılının iç politikamız için en karakteristik gelişmesi, memlekette anti-emperyalist, daha açıkçası anti-amerikan savaşın gelişmesidir. Halk yığınları, demokratik güçler, bu arada işçi sınıfı ve silâhlı kuvvetler günden güne daha yakın bir şekilde, Amerikan emperyalistlerinin topraklarımızdaki üsleri yada kapütülâsyonlariyle çatışmak zorunda kalıyorlar. Yani emperyalizmin halkımızla olan çelişmesi gün geçtikçe daha da sertleşiyor. Geçen yıl içinde bunun belirtilerini Pirinçlik olaylarında gördük. 
Diyarbakır-Pirinçlik üssündeki Amerikan askerleri, normal kontrol hakkını kullanmak istiyen nöbetçilerimize saldırdılar ve bir teğmeni tutsak ettiler. Bunun üzerine askerlerimiz süngü takarak teğmenin derhal serbest bırakılmasını istediler. Amerikalılar, zorbalığa pabuç birakılmıyacağını görünce, teğmeni serbest bıraktılar. Askerlerimiz böylece teğmeni kurtardıktan sonra, hükümet makamları işe karıştı. Ama Amerikalilara haddini bildirmek için değil, Amerikalılara karşı halkımızın onurunu koruyan asker ve subaylarımızı başka yerlere sürmek için! 


Pirinçlik olaylarının heyecanı daha dinmeden, Amerikan askeri üs ve işyerlerinde Tumpane şirketine karşı Harp-İş'in grevi başladı. İşçi ve sendikacılarımızın çok mütevazi istekleri vardı. Gündeliklerinin saat başına elli kuruş arttırılmasını ve bazı sosyal haklarını: istiyorlardı. Ama işe derhal Ankaradaki Amerikan Elçisi Hart ve İncirlik Amerikan üssü komutanlığı karıştılar. Oysa işçilerimiz özel bir Amerikan şirketi olan Tumpane'ye karşı grev ilân etmişlerdi. Ama karşılarında İncirlik üssünden Amerikan askerleri ile Amerikan polis köpeklerini buluyorlardı. Amerikalılar yer yer itlerle ve zırhlı birliklerle grev nöbetçilerine saldırdı ve grevcilere gözdağı vermeye kalkıştılar. Elçi Hart da bir yandan Demirel hükümetine baskı yapıyor, Tumpane'ye karşı Harp-İş'in grevini erteletmeye çalışıyordu. Hart fazla yorulmadan gayesine ulaştı. Demirel hükümeti Harp-İş'in grevini «milli menfaatlerimize aykırı» bularak erteledi. Oysa grev, olsa olsa, Amerikan milyoneri Mr. Tumpane'nin, onunla ortaklaşan bazı Türk kompradorlarının ve bu arada Demirelcilerin menfaatlerine aykırıydı; amma emperyalistlere karşı işçilerimizin haklarını koruma yönüyle de milli menfaatlerimize yüzde yüz uygundu. Danıştay da bu fikirde olduğundan, hükümetin grevi erteleme kararını bozdu. Amerikalılar, güvendikleri Demirel dağlarına böylece 


NATO'ya paydos! Türkiye NATO'dan çıkmalıdır! 
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kar yağdığını gördükten sonra, Harp-İş'in bütün isteklerini kabul etmek zorunda kaldılar. Grev de bu güzel başarıyla sona erdi. 

Bu grev, memlekette emperyalizme karşı yürütülen ve İkinci Milli Kurtuluş Savaşı diye adlandırılan harekette parlak bir sayfa oldu. Grevle, topraklarımızdaki Amerikan üslerini kaldırmak, Amerika ile ikili anlaşmaları bozmak, hattâ süresi 1969 
yılında sona erecek olan NATO'dan çekilmek hareketi daha da kuvvetlendi. 


Bugün memlekette geniş ve değişik çevreleri kapsayan bir kamuoyu, topraklarımizdan Amerikan üslerinin kaldırılmasını ve NATO'dan çıkmayı istemektedir. İşçi sınıfının politik ve sosyal örgütleri bu harekette önde gelen bir rol oynuyor. Tumpane grevi münasebetiyle, Türkiye Komünist Partisi, yayınladığı bildiride, bir yandan grevin başarıyla sonuçlanması için bütün milli güçleri hareketi desteklemeye dâvet ederken, bir yandan da üsleri ve ikili anlaşmalariyle Amerikan emperyalistlerini topraklarımızdan atmak için anti-emperyalist milli güçlerin bir cephe politikası içinde işbirliğinin kaçınılmazlığı üzerinde duruyordu. 


Kasım ayında Amerikan emperyalistleri ve Kıbrıstaki ajanları tarafından kışkırtılan Kıbrıs olayları da yurdumuzda anti-emperyalist hareketi daha da kuvvetlendirdi. 
Amerikalılar, Kıbrısta Rumlarla Türklerin iyileşmeye yüztutan ilişkilerini bozmak ve Kibrisin emperyalist bağlardan kurtulmasını önlemek için, ajanlarına Boğaziçi ve Geçitkale saldırılarını. tertiplettiler, Bu kışkırtma Türkiyede kamuoyunu galeyana getirdi. Memleket bir harp tehlikesi geçirdi. Adada iki cemaat arasına bir kan ve kin duvarı çeken Amerikan emperyalistleri, bir de barışı koruma iddialariyle ortaya çıktılar. Akdenizde bir yandan Amerikan VI. Filosu gemileri devriye geziyor, öte yandan da Amerika Başkanı Conson'un özel temsilcisi Vance Ankara ve Atinada meseleyi NATO çerçevesi içinde tutmaya çalışıyordu. Demirel hükümeti meseleyi Birleşmiş Milletlere götürmekten kaçınıyor, işin NATO çerçevesinde çözümüne dikkat ediyordu. Bu arada memlekette bir seferberlik havası estiriliyor, vurguncu ve istifçilere yeni yeni tatlı kâr kapilari açılıyordu. Halkımızın yurtseverlik duyguları sömürülürken, Ankaradaki darphane de iki hafta içinde 800 milyon liraya yakın para basıyordu. 
Bu para halkımızın lokmasından kesiliyor, yerli-yabancı ve çoğu Amerikalı sömürücülerin kasalarına akıyordu. 

Oysa, yapılacak iş, Kıbrıs bunalımına NATO ve Vaşington dışında, meselâ Birleşmiş Milletler çerçevesi içinde bir çözüm aramaktı. Çünkü NATO'cular ve Amerikalilar adayı ergeç bir NATO üssü haline getirebilmek için bugünkü statükoyu korumaya çalışıyor, iki cemaatin ilişkileri iyileşmeye yüztutunca bir katliâm tertipliyerek Türklerle Rumları birbirlerine düşürüyorlardı. Açeson plânı ile adayı hem Kıbrıs, hem Türkiye, hem de bütün Orta-Doğu halklarına karşı bir NATO üssü haline getirmek istiyen emperyalist kurtlar dumanlı havadan hoşlanıyorlardı. Tabii, bir yandan da, en azından NATO'nun Güney-Doğu kanadının yıkılması anlamına gelecek bir Türk-Yunan harbinden de dikkatle kaçınıyorlardı. 


Kıbrıs bunalımının, Türkü ve Rumu ile bütün ada halkının; Orta-Doğu halklarının güvenliğini sağlıyacak şekilde barışçı yollarla çözülmesi mümkündü. Bu çözüm de, Kibrisin tam bağımsızlığını sağlamak, adadaki İngiliz üslerini, Amerikanın 78-e varan casusluk ve sabotaj tesislerini kaldırmak, yani adayı emperyalist etkilerden 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arıtmaktan, iki cemaatin menfaatlerini karşılıklı koruyacak bir iç düzeni kurmaktan geçiyordu. Adaya asker çıkaran bir hükümetin tutumunu milletlerarası barışçı güçlerden hiçbiri — ne Üçüncü Dünya Devletleri, ne de sosyalist memleketler — tutamıyacaktı ve Londra-Zürih anlaşmalarından çıkan müdahale hakkını kullanan taraf dünyada tecrit durumuna düşecekti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin. oybirliği ile aldığı kararlarla, dünyada tarafsız bir eğilimi temsil eden BM. Genel Sekreteri U-Tant'ın tutumu bunu açıkça göstermişti. 


Kibris bunalımı başka bir gerçeği de açığa vuruyordu: Türkiyenin beş yıl içinde iki defa — NATO ve Amerikanın emperyalist politikasından ötürü — harp tehlikesiyle karşı, karşıya geldiğini , .. Gerçekten de, Kıbrıs bunalımı yüzünden, harp uçurumu kenarında cambazlığı Trumanlar ve Dallaslardan beri resmi dış politika haline getirmiş olan Amerikalılar, Demirel gibi kendilerine peyk olmuş hükümetlerin günün birinde harp uçurumundan: içeri kaymasına sebep olabilirlerdi. Nükleer silâhlar devrinde ise, bir harp çılgınlığının nerede ve nasıl biteceğini kimse kestiremezdi. 
İnönü'nün dediği gibi, «vâveyla ile ortaya çıkanların sonu hayırlı olmıyabilirdi». Ama söz konusu olan, hükümetlerin sonu değil, bütün bir milletin, bütün Avrupanın sonu idi. 


Kibris bunalımının Türkiyede emperyalizme karşı savaşı daha da hızlandırdığına şüphe yoktur. Bu savaş, 1969-da süresi bitecek olan NATO'dan çıkmak isteğinde billurlaşmaktadır. 1969-da NATO'dan çıkabilmek için, 1968 yılının 4 Nisanına kadar bu arzunun açığa vurulması gerekiyor, Bu yapılmadı mi, otomatik olarak pakt üyeliği kendiliğinden uzuyor. Demek oluyor ki, önümüzde bu konuda kamuoyunu seferber edebilmek için fazla vakit yoktur. 


NATO'dan çıkmayı başarmak, çok önemli ve büyük bir milli meseledir. Çünkü bunun altında, emperyalist etkilerden kurtulma, bağımsız bir politikaya kavuşma gibi, halkımız için hayati bir mesele yatmaktadır. Bu meselenin bütün milli, anti- emperyalist güçlerin el ve eylem birliği ile çözülebileceği açıktır. Bu sebeple, yalnız bu meselenin çözümü bile, milli demokratik güçlerin bir masa etrafında biraraya 


gelmelerini kaçınılmaz kılar. 
Ahmet Saydan 


Kıbrıs bunalımı ve suyu bulandıranlar 


15 Kasım'da, Kıbrıs'ta Boğaziçi ve Geçitkale köyleri gene kana bulandı. Grivas'in 
komandoları bu köylerdeki Türklere karşı açık bir katliâma giriştiler, Kibris ale he gene şiddetlendi. 

Perşembenin gelişi Çarşambadan belliydi. Ekim ayında Rauf Denktaş ve birkaç arkadaşı gizlice Kıbrısa çıkarken yakalandılar. Üzerlerinde gizli vesikalar bulundu: Ne var ki, Denktaşı adadaki: İngiliz İstihbarat Servisi ajanları: bu vesikalarla birlikte derhal teslim aldılar ve: çok: geçmeden Demirellere ulaştırdılar. Sonra: meydana çıktı ki, bu vesikalar Amerikan Casusluk Teşkilâtı: CİA"nın Atina cuntası ile birlikte hazırlanmış planlarından başka bir şey- değildi. Denktaş nasıl CİA'nın ajanı ise, Grivas'da' İngiliz İstihbarat Servisi'ne yıllarca hizmet ettikten sonra CİA'ya devredilmiş bir ajandır. Denktaş'ın beceremediğini elbette bir başkası deniyecekti. Buda Grivas'tan başkası değildi. Ve Grivas, komandolariyle birlikte Geçitkale ve Boğaziçi köylerine baskın yaptı, 

Ortada sözümona Londra ve Zürih Anlaşmaları var. Bunlara göre, Yunanistan adada 950 asker, Türkiye'de 650 asker bulundurabilir. Ama 1963-ten beri Yunan hükümetleri adaya asker yığmaya girişmiş ve Atina cuntası da bu askerlerin sayısını 
15 bine çıkarmıştır. Bu arada Ankara hükümeti de adaya gizlice 2 bin silâhlı sokmuştur. AP iktidarı adı geçen anlaşmaların çiğnenmesine 15 Kasıma 'kadar'gözyumduğu gibi, kendisi de bunu çiğnemiştir. Amerikanın Atina cuntâsını apaçık destekleyip savunduğunu bile bile, İngiltere'nin de taraflardan biri olarak imzâladığı bu anlaşmanın çiğnenmesine seyirci kaldığını göre göre, AP iktidarı bu entrikalara kendisi de katıldığı için sesini çikarmamış ve olup bitenleri hem Kıbris'taki Türk topluluğundan, hem de halkimizdan'gizlemek için büyük çaba harcamıştır. 

Bu entrikaların elbette bir amacı vardı. Kıbrıstaki durum da bunu gösteriyordu. 
Kıbrıs Türk Vatanperverler Birliği'nin «Siyasi Bülten»inin Ekim sayısında «Toplumumuz barış ve süküna susamıştır» başlıklı bir yazıda şöyle deniyordu: «Yurdumuzda dört yıldanberi hüküm süren olağanüstü durumun bir an evvel giderilmesini geniş halk tabakalarının içtenlikle istediği bir hakikattir... Son zamanlarda gerek topluluğumuz, gerekse Rum vatandaşlarımız arasında normal düruma dönülmesi için bir hareket belirmiştir. Bu arada — biraz geç olmakla beraber — hükümet bazı tedbirlerin alındığını açıklamıştır. Gerçi; alınan bu tedbirler yurdumuzu tamamiyle. normale döndürmektenepeyce"uzaktır. Böyle olmakla. beraber; alınan tedbirlerin faydalı: ve: lüzumlu olduğunu, adanın çeşitli bölgelerinde yaşıyan kardeşlerimizin: serbestçe seyahat edebildiklerini inkör edemeyiz. Magosa'da kardeşlerimiz sür”dışındaki evlerine, Limasol”dd ise soydaşlarımız: köylerine, iş ve güçlerine dönmeğe başlamışlardır. Köylerde, şehirlerde — münferit olaylar hariç — çeşitli işyerlerinde Türk 


NATO'dan çıkıncaya kadar mücadele edeceğiz! 


ve Rumlar arasındaki ilişkiler eskisine .nazaran iyileşmiştir. Halkımız bu ilişkilerin daha da iyileşmesini istemektedir.» 


İşte adada iki topluluk arasında ilişkiler böylece düzelmeye başladığı bir sırada, Denktaş ve daha sonra Grivas harekete geçirilmiştir. AP iktidarı da Kıbrısta Türklerle Rumlar arasında ilişkilerin düzelmeye başlamasından. telâşlanmış, Amerikan kuklası Atina faşist cuntasiyle Trakya görüşmesi komedisini düzenlemiştir. 


Olayların böylece gelişmesi sırasında Kıbrıstan dönen ve'uzun yıllar orada yaşamış olan bir Ingiliz gazetecisi Paris Radyosu'na verdiği bir demeçte şunları anlatmıştır: eKibristaki anlaşmazlıkların ve zaman zaman" patlak veren kanli olayların, Türk ve Rum topluluklarının geleneksel: düşmanlığından doğduğu iddiaları baştan aşdğı temelsizdir. İki topluluk, tam tersine, yıllar boyunca anlayış içinde yaşamıştır. 
Ben, olayların én gergin olduğu günlerde, Magosa gibi Türklerin yoğun olduğu yerleri gezdim. Türk işçileri Rum işçileriyle birlikte çalışıyor, yol tâmir ediyorlardı. 
Türk ve Rum: çocukları sokakta birlikte top oynuyorlardı. Türk kadınları Rum pozarlarında: alış veriş edip mahallelerine dönüyorlardı ... Gerek Türk ve: gerekse Rum toplulukları içindeki aşırı unsurların ortaya kışkırtıcı sözler, parolalar attıkları bir gerçek. Ama bunlar çok kere her iki topluluk için bir alay konusu oluyordu. Bir tek örnek vereyim: Grivas, «Bütün Türkleri denizin dibine göndereceğiz!» diye bir tehdidle kışkırtmaya; kalkıştı. Ertesi sabah Kıbrıstaki Türk topluluğunun Bayrak Radyosu yayına şöyle başladı: «Merhaba dostlar! Sizlere denizin dibinden sesleniyoruz!» 
O sırada bu sözleri beraber dinlediğim Rumlar gülmekten bir hal oldular. Sokakta Türklerle Rumlar karşılaştıklarında, «Denizin dibinde tatil nasıl geçti?» diye günlerce şakalaştılar ... Kesin olarak, bütün kalbimle inanarak, dünyaya duyurmak isterim ki, Kıbrıstaki çatışmalar asla Türk ve Rum toplulukları arasindaki bir düşmanlıktan doğmamaktadır. Çatışmanın tek sebebini dış unsurlarda aramak gerekir ... Herkes biliyor ki, Adanın bütün dağları, tepeleri, stratejik: noktalarında yabancı askeri kuruluşlar yerleşmiştir. Amerikan radyo, radar istasyonlarının, askeri kuruluşlarının sayısını kimse bilmez. Kıbrısta ayrıca iki büyük İngiliz üssü var ve bunlardan biri atom üssü... Ancak Kıbrıs bütün bu askeri üslerden, kuruluşlardan, yabancı askerlerden temizlenirse, yabancı müdahalesinden ve tehditlerinden kurtulursa, Kıbrıs sorunu gerçekten çözümlenebilir, iki topluluk birbirine karşı kışkırtılmaktan kurtarılır ve eskisi gibi barış ve anlayış içinde yaşiyabilirler . . ər 


İngiliz gazetecisinin bu sözleri gerçeği aydınlatmaktadır. AP iktidarı da, aslında, gerek 15 Kasım öncesindeki tutumuyla ve gerekse daha sonraki davranışlariyle ancak bu gerçeği doğrulamıştır. AP iktidarının, 15 Kasım katliâmi öncesini; fiiliyatta, dümen suyundan ayrılmadığı Amerika ve onun kuklası Atina Cuntası ile birlikte ve Nato”nun: gölgesinde hazırladığını, olaylar öncesi gelişmeler gibi, 15 Kasım: sonrası bacalamalar da bütün çıplaklığıyla ortaya koymuştur. AP iktidarı, kendisinin ortak olduğu bu entrikalar uğrunda halkımızı bir harbe sürüklemekten bile geri durmaya- 


Conson, Türkiyeden defol! 


ə... ama 


cağını bir kere daha göstererek, Amerikânın saldırganlık siyasetini; nasıl benimsediğini yalnız halkımıza değil, bütün dünyaya da duyurmuştur. AP iktidarı, Amerikanın bağımsız bir ülkeye; Kibris Cumhuriyeti'ne karşı hazırladığı plânlara nasıl âlet olduğunu; bu uğurda halkımızı nasıl aldatmaktan geri durmadığını göstermiştir. Bu iktidar, NATO'nun Amerikan emperyalistler elinde nasıl bir silâh olduğunu ve emperyalistler için Türkiyenin istendiği zaman harcanabilecek bir mermiden farkı olmadığını bir kere daha halkımıza göstermiştir. Ve nihayet, bu iktidar, Türkiye NATO'da kaldıkça, milli çıkarlarımıza ihanet ettiğini ve edeceğini, Kıbrıstaki Türklere de haydi haydi ihanet edeceğini bir kere daha ispatlamıştır, 

Yaşar Üstel 


Ağalık düzenine karşı Doğu mitingleri 


Eylülden beri, altısı: Doğu illerimizde ve. sonuncusu, da Ankarada. olmak üzere, yedi Doğu mitingi yapıldı. Muhalefet partilerinin ortak çabalarıyla düzenlenen bu mitinglerin hepsi yığınsaldı.. Silvan, Diyarbakır, Siverek, Batman, Tunceli ve Ağrı mitinglerinde Doğulu vatandaşlar yüzyılların birikmiş dertlerini; sosyal adalet, eşitlik, ışık, yol, sanayi ve kültür tesisleri kurulması isteklerini, haykırdılar. Böylece, Doğu mitingleri, yüzyıllardır derebeylik ilişkilerinin hâkim olduğu, gelmiş geçmiş iktidarların ihmal ettiği Doğu bölgeleri halkının uyanmakta olduğunu kamuoyuna duyurdu. 
Yoksunluk, sürgün, milli ezgi ve soygun diyarından yükselen seslerin, yurdun genel sorunlarını bölgesel ölçüde yansıtan bu istekleri ağalık düzenine karşı savaşta yeni bir aşamadır. 


Doğu mitingleri, AP iktidarının komando. birliklerinin mezalimini, köy ve aşiret ağalarının sömürüsünü yığınsal protesto gösterileridir. Bunlar, yurt sorünlarını halka 


ERİ 


Anadolu Türkü güdüm altındayken, Kıbrıs Türkünü başka: bir güdümden kurtarmak oldukça çelişmelidir. 
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duyurmak, onu uyarmak ve örgütlemek: bakimından çok önemli devrimci çıkışlardır. 
Şimdiyedek Doğunun dertleri; hiçbir zaman bu kadar açık-seçik bir biçimde halkoyuna duyurulmamıştı. Doğu mitinglerinin şiarlarında şöyle deniyor: “Doğunun kaderi açlık, işsizlik, hor görülme, Batı vatan, ya Doğu ne?ə, «Doğu, Doğu dedikleri, eziyetler ettikleri, «Amacımız halkın eşitliğini, kardeşliğini ve mutluluğunu gerçekleştirmektirlə, «Karakol değil, okul istiyoruz, «Dipçik değil, uzatılacak el istiyoruz t» 


Bu şiarlar, AP iktidarına ve onun savunduğu ağalik düzenine, milli ezgi ve sömürü düzenine karşı ağır bir ithamnamedir. Bunlar bir gerçeği yansıtıyor. Gerçek odur ki, şadece deprem felâketleri sırasında tablosu çizilen, sonra da yüzyıllık çilesine terkedilen Doğu insanı mutsuzdur. Yirminci yüzyılda milyonlarca Doğulu vatandaşimız hâlâ ortaçağ karanlığında yaşatılmak isteniyor. Sefaletin, yoksulluğun en koyusu Doğuda hüküm sürüyor. Uygarlik nimetlerinden hemen hemen yoksun olan Doğu illerinin yolu, elektriği, okulu, öğretmeni hiç denilecek kadar azdır. Yurdun bu kesimine sanayi namına hemen hemen hiçbir şey girmemiştir. Sanayi işletmelerimizin ancak “fp 4-ü Doğudadır. Üretim güçleri, ortaçağa özgü çok geri bir durumda bulunan Doğu, gizli ve açık işsizlik, sefalet ve gerilik yatağı olarak kalmakta devam ediyor. Bugün bunun baş sorumlusu AP iktidarıdır. Doğuda, köylerin senekesiyle, ahalisiyle, davarıyla alınıp satılmasının önünü alacak tedbirlere, köklü reformlara AP iktidarı da hiç yanaşmıyor. Oysa bu iktidar, «Topraksız köylüye toprak dağıtacağız ve Türk köylüsünü çileden kurtaracağız» vaatleriyle köylülerin oylarını heybeledi. 
Sonra da vaatlerinin hiçbirini tutmadı. AP iktidarının bakanları Doğu illerimizdeki depremler sırasında yine edebiyat yaptılar, Doğuyu kalkındırma vaatlerinde bulundular. Depremler yatıştıktan sonra, felâketzede Doğulu vatandaşlarımız yine kendi kaderlerine bırakıldı. İşte Doğu mitingleri, AP iktidarının bu vurdumduymazlığına karşı halkın duyduğu şiddetli tepkinin eseridir. Yüzyıllık çilenin biriktirdiği ıstırabın boşalmasıdır. 


Doğunun uyanmasını, kalkınmasını “engelliyen, halkı komando’ birliklerinin dipçiği altinda inleten AP iktidarı, Doğu mitinglerinde tahrik ariyor. İktidar ve ona bağlı çevreler, TİP'i sözümona bölgecilik ve Kürtçülükle suçluyor, ipucu arıyor, İktidarın möksadi, TİP'i kapatmaktır: AP hükümeti Anayasanın garantisi altında bulunan Türkiye İşçi Partisini ezmek için pusuda bekliyor. 


Öte yandan, İngilizlerden sonra Amerikan emperyalizminin ajanları da Doğu illerimizde pusuda bekliyorlar, Barış gönüllüsü denilen bu Amerikan casusları Doğuda petrol bölgelerinde yeraltı faaliyeti yürütüyorlar. Artık herkesçe bilindiği gibi, Amerikalılar bu yıkıcı faaliyeti AP hükümetinin desteğiyle yürütüyorlar. Doğu illerimizde Amerikalıların sinsice hazırlamakta oldukları komploya AP hükümetinin destek olması, vatana, millete ihanetin dâniskasidır. Onun için AP iktidarı yavuz hırsız gibi davranarak, Doğu mitinglerinde tahrik unsuru arıyor. 


o ————-------- -.———— —  —— nn  — 


Kendisini kurtaramıyan Türkiye, Kıbrıs Türkünü de güvenlik ve haklarına kavuşturamaz. 
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Doğu mitingleri, Doğuda köklü reformlar, özellikle toprak reformu yapılması, halka eşitlik sağlanması, Doğuya kültür ve uygarlık nimetleri götürülmesi isteğiyle düzenlenmektedir. Doğulu vatandaşlarımız, ancak kendilerine bedava toprak dağıtılır, faizsiz kredi ve tarim makineleri verilirse, derebeylerinin sömürüsünden kurtarılabilir. Doğuda toprak reformu yapılması, fabrikalar kurulması, halka iş, geçim kaynağı sağlanması sayesinde ortaçağ ilişkileri ve işsizlik ortadan kaldırılır. Milyonlarca kişinin işgücü rasyonel olarak değerlendirilebilir. 


Bu arada, °% 80-e varan çoğunlukta Kürt vatandaşların yaşadıkları bölgelerde Kürtçe öğrenim yapılması da toprak reformu kadar zorunludur. Kürt vatandaşlarımıza ana dilini kullanma, tarihi kültürünü geliştirme olanaklarının verilmesi lâzımdır. 


Memleketimizde Doğulunun, Batılının, ezilen bütün Kitlelerin, milli azınlıkların kaderi birdir. Doğulu vatandaşlarımıza azınlık, vatandaşlık, insanlık haklarının tanınması memleketin birliğine, kalkınmasına hizmet eder. Bu hakları tanımamak, milli bütünlüğe değil, memleketimizin parçalanmasına, Doğunun zengin petrol bölgelerinin Amerikan emperyalistlerinin eline düşmesine yarar. Buna izin vermemek her yurtseverin borcudur. 


Doğuyu karanlıklar içinden kurtarmak, memleketimizi Amerikaya bağımlılıktan kurtarmak kadar kutsal bir ödevdir. Doğunun kalkınması, yurdun bu kesimindeki milyonlarca vatandaşa azınlık-ve insanlik haklarının tanınmasına, köklü bir toprak reformunun yapılmasına bağlıdır. Mevcut ağalık düzeni ancak elbirliğiyle, mücadeleyle yıkılabilir. Onun için Doğu mitingleri bu ağalar düzenine karşı savaşta yeni bir aşamadır. 

M. Çakıcı 


Kıbrısta Türklerin kanına giren Amerikadır. 


Ticaretin bu türlüsü 


Aklını oldumolası elindeki sermaye ile kısa zamanda büyük kârlar elde etmeye işleten vurguncu sermayedarlar, şimdiye kadar yurdumuzda kendilerince ihmal (0) edilmiş bir ticaret koluna olanca hizlariyle üşüştüler. Vurguncu sermayenin sözlüüne yeni bir ticaret türü, «yüksek okul ticareti» de yerleşti. Sermayesine güvenenin tek başına, güvenemiyenin de birkaç ortakla açtığı yüksek okullarda, bir ülkenin en çok titizlikle üzerine titremesi gerekli varlıklardan biri olan bilgi üstüne ticaret yapılarak, her yıl vurguncularin kasasına milyonlar akıyor. İki milyonluk bir kredi mektubuyla türeyiveren «yüksek okulə, yıl sonunda en kötü halde 5 milyon veriyor kuranlara. Bütün maharet, bir çatı altına giriverip, üniversitelere girememiş: onbinlerce gencin bir kısmını, meselâ 5.000 lira gibi ufak (1) ücretler karşılığında, profesörlerle, doçentlerle, yada ne profesör, ne de doçent olanlarla karşı karşıya getirebilmekte . . . 


Üniversiteye giremiyenler onbinlerce. Ve her yıl da buna yeni onbinler katılacak. 
Eh, bunların arasında varlıklı aile çocukları da yok değil. Yani, görüldüğü gibi, ticaretin bu kolu, ham maddesi pek bol ve tüketilmesi bu şartlarda imkânsız bir alan. 


Peki, diyeceksiniz, ya profesörler, yani öğretim kadroları, ya lâboratuvarlar; yani öğretim araçlari nasıl sağlanır? O üniversite ki, öğretim kadrosu yetersizliğinden, açıkta kalan öğrencileri bilgiye kavuşturmak; için akşam kursları açamazken, yüksek özel okullar bu kadroları nereden bulur? Bunun da cevabı basit, Bir kere, bu özel yüksek okulları açanların gayeleri — bazılarının iddia ettiklerinin tam tersine — vatana; millete hizmet falan olmayıp, ceplerini doldurmak olduğuna göre, bir çatı altına soktukları genç dimağlar gerekli bütün öğretim araçlarına sahiplermiş, değillermiş, bu onları asla ilgilendirmez. Onların ilgilendikleri tek şey, yıl sonunda ceplerine girecek milyonlar olduğuna göre, bu iş lâboratuvarsız da olur, öğretim araçsız da. Öğretim kadrosuna gelince, özel sermayenin özel yüksek okuluna isim avlamak için döktüğü paraya, birtakim ülkücü gâyelerle karşıkoyabilen profesörün, doçentin sayısı azdır. Karşıkoymak istiyenlerden çoğunun da bu paraya öylesine ihtiyacı vardır ki, pek direnemez. Sonra nihayet bunun da kolayı bulunmuştur. Oğretim kadrosunun devlet üniversitelerinden, çok çekici paralar karşılığında sağlanamadığı hallerde, özel ilânlar, özel münasebetler imdada yetişir. Sağda solda, kenarda kıyıda kalmış ve de isminin önünde doçent, yada yabancı diyarlarda elde edilmiş bir «Dr.» ünvanı taşıyan mühendis mi yok? 

Peki, diyeceksiniz yine, hükümet, sorumlular bu işe nasıl göz yumar? Bu soru, öncekilerden de saf, Hükümet Başkanı Demirelin kardeşi, bu özel okul ticaretini keşfedenlerin ve olanca hızıyla yürütenlerin başında bulunurken, böyle şey sorulur mu$ Bir yandan, iktidarda bulunarak çıkarlarını koruduğu vurguncuların kârları artacak, öte yandan bu özel yüksek okullarda yetişen (1) varlıklı gençlerle, AP iktidarının arzuladığı aydın (1) kadrolar sağlanacak. Yani toplumcu aydın değil, özel sermayeci aydın kadroları, Sonra, her yıl üniversitelere girmeleri sağlanamıyan onbinlerce gencin hiç değilse bir kısmının sesi kesilmiş olacak. AP hükümeti bu işe neden hayır desin? Tam tersine, vurguncuların, böyle yeni kazanç kolları yaratabilen özel teşebbüsçü «dehâya» sahip olabilmelerinden ötürü memnuniyet duymalıdır (1) 

Netekim duyuyor da. Fakat AP iktidarının bu memnuniyetini gölgeliyen ve bazi hesaplarının yanlış çıktığını gösteren olayların çokluğu onu kara kara düşündürmektedir ve daha da düşündürecektir. 

Her şeyden önce, AP iktidarı, seslerini kesebileceğini umduğu gençlerin, tam tersine, muazzam bir birlik ve kuvvet halinde karşılarına dikiliverdiğini görünce oldukça şaşaladı. Yüksek öğrenim gençlerinin eğitimde sömürücülüğü ve sömürgeciliği protesto ederek, yüksek özel okulların devletleştirilmesi için başladıkları hareket, yanlız gençler arasında kalmayıp, işçiden köylüye bütün halk katlarına ve yığın örgütlerine yayılıncu, hükümetin bu şaşalaması telâşa döndü. Ve bu hareketin, diploma ticaretini protesto ile kalmayıp, meselenin özüne dokunduğunu, yani emperyalizmle ortaklık eden komprador iktidara döndüğünü, bu iktidarın ve onun temsilcilerinin işbaşından çekilmeleri isteğinin somut bir ifadesi halini aldığını gördüğü zaman, telâşı da korkuya döndü. 

Üniversite gençlerinin önayak olduğu, ve aydınlar, işçiler, yurtsever örgütler ve kişiler tarafından desteklenen protesto hareketi, İstanbuldan Ankaraya kadar süren bir gençlik yürüyüşü ve Ankarada yapılan büyük bir mitingle bitmemiş, ancak başlamıştır. Yol boyunca gençlerimizi karşılayan halk yığınlarının, köylülerin, işçilerin, gençlerimize gösterdikleri ilgi, sömürücü düzene, bu düzenin temsilciliğini yapan AP iktidarına karşı yurt çapındaki mücadelenin şekillendiğini ve bilinçlendiğini göstermiştir. 

Kıbrıs olaylarının. yarattığı, ve AP hükümeti. tarafından fırsat ganimet bilinerek desteklenmiş olan harp histerisi, AP hükümetine, yüksek özel okul ticaretine son verilmesi ve komprador düzenin değiştirilmesi için yurt çapında yürütülen mücadele karşısında biraz nefes aldırmıştır. Fakat, bu nefes alma süresi, halk yığınlarının, Kıbrıs olayları gibi memleket sınırlarını aşan ve halkımızı yakından ilgilendiren sorunlarda da, baş suçlunun Amerikan emperyalizmi ve onun yerli ortaklığını yapan AP hükümeti olduğunu göstermesi bakımından, AP iktidarı için gene kazanç değil, kayıp hanesine yazılmıştır. 

Her yeni olayın, yada olayların yeni biçimde tekrarının sonuçlarıyla tecrübesi ve bilinci artan halk yığınlarının ve onların öncülüğünü yapan yurtsever örgütlerin, emperyalizme karşı, sömürücü düzenin değiştirilmesi, AP iktidarının işbaşından indirilmesi için yürüttükleri savaşın “başarısı, bütün sorunlarimızın çözümüyle beraber; yüksek okul ticaretini önlemenin de tek yoludur. 

Zahide Duru 
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Politik mizah: 


, 1967 yılının olayları ve kişileri 


Dünyada: 


Yılin beyaz yamyamı: Conson. Yılın saldırgan maşası: Moşe Dayan, Yılın katliâmcı paşası: Grivas. Yılın en masraflı lüksü: İran'da istipdadın 500 milyon dolar sarfederek taç giymesi, Yılın en mutlu jübilesi: Yüzyılımızda Çarlığın tacını-tahtını alaşağı ederek, kurtuluş çağını açan Oktobr Devrimi'nin: ellinci yıldönümü. Yılın Amerikaya pek sert gelen yumuşak inişi: Venüs'te Sovyet arması. Yılın parolası: Emperyalizme, yeni-sömürgeciliğe karşı milli ve sosyal kurtuluş hareketlerinde birlik. Yılın yargılaması: Rasıl Mahkemesi ve bu mahkemede Amerikanın jenosid — halk kırımı suçu işlediğinin tesbiti. Yılın şiarı: Go Home! 


Yurtta: 


Yılın skandali: Demirel hükümeti heyetinin Batı Almanya ziyaretinden 180 bavulla dönmesi. Ve Yeşilköy hava alanında bir bavulun düşüp açılarak, viski şişelerinin kırılması. Yılın en iri incisi: Sunay'ın, Amerika ziyaretinde «Truman Doktrini benim de doktrinimdir: demesi ve Londra ziyaretinde de «Anayasamız sosyalizme kapalıdır» buyurması. Yılın en olumlu yaklaşması: Türk-Sovyet ilişkilerini geliştirme temasları. Yılın en büyük ikiyüzlülüğü: Türk heyetinin Moskova'yı ziyareti günlerinde, İstanbulda toplanan Nato Nükleer Plânlama Komisyonu'nda; Türk-Sovyet sınırlarına döşetilen atom mayın kuşaklarını çoğaltma, yurttaki Amerikan üslerini genişletme ve Türkiyeden Viyetnama asker isteme görüşmeleri. Yılın cici berberi: Moskovayı ziyaret heyetinin 46-ıncı üyesi Nuh. Yılın Türk Marion'u: Nazmiye hanım. Yılın bunalimi: Kıbrıs. Yılın şamatası: Kıbrisa çıkartma, Yılın fodulluğu: AP hükümetinin, kendisi Amerika ve Natoya bağımlı ve güdümlü iken, Kıbrısı sözümona kurtarmaya kalkışması. Yılın en görünür keli: Demirelin keli. Yılın çöpçatanı: Conson'ün Kıbrıs sorununu Nato içinde hapsetmek için gönderdiği özel elçi Vens; yani Amerikanın Panama ve Dominik'teki müdahale ve terörünü savunan «zehir diplomat», Yılın genelgecisi, kendi heykelini dikme meraklısı, sağcı kötülüğü ezmemek için, yumruğunu aydın düşünceli sola indirme meraklısı ve Kibris bunalımının türettiği 


İkili anlaşmalar bozulmalıdır. 
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mareşal adayı: Tural. Yılın casusu: Tevetoğlu. Yılın gecekondu albayı: Türkeş. 
Yılın en büyük yalanı: Emperyalistlere ve yerli ortaklarına yurdu beş yil daha soydurmak için hazırlanan ikinci plân. Yılın en temelsiz işi: Demirelin temel atma törenleri. Yılın demokrasi temelini dinamitliyen tasarısı: AP-nin Temel Haklar Tasarisi, Yılın en büyük grevi: Amerikan askeri üs ve işyerlerinde:Tumpane'ye karşı genel grev. Yılın büyük küstahlıkları; Singer patronunun bir işçimizin yüzünde sigarasını söndürmesi; Pirinçlik'te üssün dışını bekliyen askerlerimize: tecavüz; İncirlik'te grev gözcülerimize Amerikaliların tomsonlar:ve kurt köpekleriyle saldırmaları. Yılın büyük yürüyüşü: Gençliğin, özel yüksek “okul ticaretini protesto için İstanbul-Ankara yürüyüşü. Yilin en ayık demeci: İmran Oktem'in adâlet yılını açış konuşması. Yılın en uzun gecesi: Çetin Altan'ın dokunulmazlığını kaldırdıkları gece. Yılın en parlak kararı: Danıştay'ın bu dokunulmazlık kaldırma işlemini bozma kararı. Yılın en büyük toprak kavgası: Elmalı. Yılin en yaygin mitingleri: Doğu mitingleri. Yılın en üste çıkan yolsuzluğu: Katkılı zeytinyağı. Yılın tohumu: Sonora-64. Yılın zehiri: Amerikan Care süttozu. Yılın müjdesi: At ve eşek eti, Yılın yenecek lezzetli eti: Kırat. Yılın cenazesi: Üç hortlak. Yılın bıraktığı iz: «Derin-İz». Yılın şiarı: Amerikalı it, defol git! 


Zaparta 


Çəy 


— a —————— m m e e. 


Topraklarımızdaki ve Kıbrıstaki yabancı üsler ve kuvvetler çıkarılmalıdır. 
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Hikâye: 


“Okumuşluk kötü 


Geçenki seçimler yaklaşırken, Ege köylerinde çeşitli partilerin sözcüleri ve adayları mekik dökuyorlardı. Bir köy vardı ki bunların arasında, bu sözcüleri ve adayları birer birer değil, hepsini birden ve aynı günde görmek, onlarla toptan konuşmak istiyordu, Köyün aklı evvellerinden Emin bu düşünceyi savunuyor, hepsini birden çağıralım, bir kerede dinliyelim ve de olaylarımızı hangisinin partisine vereceğimizi ona göre kararlaştıralım, diyordu. Ne var ki, akla yakın olan bu gerekçe, adayları geleneğe göre yine teker teker karşılamakta direnen çoğunluğu kandıramadı. Bunu gören Emin, bir Cuma namazının sonunda, cemaat tam dağılacağı sırada, kapıyı tutuverdi. 


«Durun bakalım birez arkadaşlar!» dedi. «lki çift lâfım var size.» 


Sermafil altındaki pabuçluğa doğru yürüyenler döndüler. Emin de imamın yanına kadar gelip, yüzünü cemaate dönerek dikildi, elini kabayontu yüzünden geçirdi ve kalın kaşlarını saç bitimine kadar kaldirarak başladı: 


«Biz bu cumhuriyette on-oniki seçim gördük, arkadaşlar. Tek parti yıllarındaki seçimler bir yana. O zamanlar anamızı ağlatan kadıyı yine kendisine mi dâva edecektik? Bize bir şey adasa da adamasa da, verse de vermese de, reylerimizi alıyordu. Ama sonra partiler ikilendi, üçlendi ve de şimdi bilmem kaçlandı. İkilendikten sonraki seçimlerde, biri geldi, dileyin bizden ne dilerseniz, dedi. Oteki geldi, ne derdiniz varsa bize söyleyin, dedi. Bizler de diledik, söyledik. Dedik ki, aha şurda, burnumuzun dibinde, billur tasın içinde âbıhayat suyu gibi bir gölümüz vardır. Amma üç-dört köyün sebeplendiği bu gölü iki yalancı şahitli osmanlı tapusuyla bir ağa zaptetmiştir. Bizim balık tutmamıza engel olmakta ve de hattâ gizliden tuttuğumuz balığı bile gelip tavamızdan kaldırmaktadır. Amman beyim, medet sizden ola dedik mi demedik mi? , , . Susmayın, sorduğuma bir cevap verin.» 


Köylülerin çoğu bir âmin edasiyle ses verdiler: 
«Dediiiik . . » 


«Pekiii, on yıl boyunca bizden üç kere rey istemeye gelen demirgirat bizim gölü kurtardı mı? Buna da bir cevap verin.» 


«Kurtarmadın b 


«Sonra altmış yılında Angaraya kadar gidip, bu demirgiradı deviren askeriye 


Bağımsız Türkiye, bağımsız ordu! 
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hükümetine yalvar-yakar olduk mu? Olduk. Paşam, dedik mi onlara; siz dersiniz ki bu bir çorak topraktır, toprağın üstündeki bir yeşil yapraktır, yaprağın üstündeki bir akreptir ve de bu akrep bir ağadır... Böyle diyen dilleriniz dert görmesin, işte bu bizimki de ecdadımızın ve bugüne bugün çocuklarımızın gözyaşlarından birikme bir göldür, ağamız da bu Allahın gölünde bir köpekbalığı olup, tekmil balıkları da, bizi de yer paşam, işte bizi bu canavardan kurtarmanızı çoğumuzun- evet dediğimiz anayasanıza dayanaraktan köycek rica ederiz .. » 


Emin lâfı iyice sindirmek ister gibi bir sustu. Sonra karaları burun dibine yakın gözlerini aça aça sordu: 


«E ne dediler paşalar? Beri bakın, dediler, biz sizden rey-mey istiyecek değiliz. 
Yakında dümeni sivil hükümete devredeceğimiz seçimlerde iyi açın gözünüzü ve de reyinizi ona göre kullanın .,. Peki, adam gibi nasihat buna derler işte... Lâkin biz ne yaptık, 61 seçiminde bu nasihate göre rey kullandık mı? Hiç gücenmeyin ama arkadaşlar, koyun gibi gittik sandık başına ve de kurdun ısırdığı koyun nasil sersemleyip de o kurdun peşisıra koşarsa, biz de askerlerin tepelediği kurtların edalet kuzusu postuna bürünmüş döllerine boca ettik reylerimizi. Anhası minhası, yedik mi dört yıl.daha ağanın önümüze attığı balık kılçıklarını? Yedik. Ve de doyduk doymadık, geldik şimdi 65 seçimlerine. Sıkı durun bu sefer. Yarın öbürgün bir partinin adamı gelecek, emin olun ki diyecek, eğer bana kalsaydı, ben size bu gölden balık yedirecektim, topraksıza toprak verecektim ama, elimi hükümetteki ortaklarım tuttular, ben yazdım, onlar bozdular... Derken, öteki gelecek, bu iftirayı kabul etmem diyecek, onun size balık yedirmeye ve de toprak vermeye niyeti varmış da kırk yıldır nerdeymiş, bu işi yapsak yapsak biz yaparız, amma velâkin elden ne gelir, hükümet mühürünü tümden bize teslim etmediniz ki diyecek... Ben de size derim ki, hangisi ne derse desin, bu sefer koyunluk etmemek var, Bu sefer bunların ikisini, üçünü, hepsini bir arada dinlemek ve 'de hepsini: önümüzde yüzleştirmek var. Açık oturacağız, açık konuşacağız hepsinnen. Var mısınız?» 


Kimi önüne bakiyor, kimi kafasını kaşıyordu. 


«Dün başima gelen bir acayip işi de anlatayım size de, ibret çikarın. Biliyorsunuz, benim altı-beş kadar koyunum var. Bir erkek toklu ayırdıydım koçluk olaraktan. 
Oteygün baktım, toklunun sırtında, tüylerinin arasında gört dene kene. Her biri de aha şu tırnağım gibi gibi. Başlarını derisine saplamışlar, emip duruyorlar zavallının kanını... Şunları ayıklamalı dedim, birer birer tutup sökmeye başladım. Ama koyundur, benim kendisini sömürülmekten kurtardığımın farkında değil ki, eziyet ettiğimi sanaraktan, bir çırpınışta dizlerimin arasından kurtuldu ve de beni öyle bir tosladı ki, böyle tos yemek düşman başına! Ossaat: yıkıldım, bacaklarım göğe geldi ... Eh, o koyunsa, ben insanım dedim kendi kendime, kalktım, usuliyetle yanaşıp yine aldım bunu dizlerimin arasına, sonuncu keneyi de sırtından kopardım. Vay anam, sen misin! Beni bir daha tosladı ki, yıkıldığım yerde kendimden geçmişim, neden sonra çoluk çocuk beni heyamola ile kaldırmışlar... » 


Kıs: kis, kahkahaya varmıyan gülüşler kapladı camiyi: Ama Emin bunları carp diye kesti: 
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` «Anlattiğım bu işin kıssadan hissesi şu ki, ben “aramızda böyle koyunluk eden arkadaşlarımızın da kenelefini ayıklamaya gönüllü yozılmışım , , ə” 


Sahibi görünmiyen bir ses duyuldu: 
«İşçi partisine mi?» 
«Gölümüzü hangisinin kurtaracağına aklım “keserse, ona!» diye bağırdı Emin. 


«Hem beni toslasalar da, süsseler de, karnımı da deşseler, bu hizmetten geri duracak değilim... » 


Ve toslamalar gecikmedi. vi a 

Göl ağasının çiftliğine koşan bazı «koyunlar», onu birgüzel doldurdular: 

«Ağam, bu Okumuş Emin hepimize koyun diyerekten zihnimize girmeye çalışıyor.» 

Fil hastalığına tutulmuş gibi enine-boyuna ziyadesiyle büyümüş olan ağa, mosmor et keseleri içinde batıp gitmiş gözlerini kısarak sordu: 

eNe diyor o zibidi?» 


«Bu sefer partilerin adamlarını toptan imtaana çekelim, köy meydanında açık oturalım, açık konuşalım diyor...» 


«E n'olacakmış konuşup da?» 

«Bizim reyimizi alaraktan hükümata gelince; bize ne vereceklerini, gölü kurtarıp kurtarmıyacaklarını, toprağı hangisinin. nasıl vereceğini soracakmışız. Bırakacakmışız önümüzde: yarışsınlar. Biz de beri yandan, bunların hangisinin lâfı fışkısına direk olur ki deyi düşünecekmişiz, Ondan sonracığıma, hangisine rey vereceğimizi garelleştirip, heriften adadığı şeyler içün dibi mühürlü senet alacakmışız . . ə: 

«Bak seeen», diye homurdandı ağa, «eski köye yeni âdet!» 

«Yeni ki yeni ağam.» 

Ağa sedirde üstüne oturduğu ayağını kurtararak sarkıttı ve ayak yordamıyla pabuçlarını ararken, 


«Hadi siz gidin.» dedi. «Ben onun icabını düşünürüm.» 


x 


Ve sözkonusu açık oturumdan evvel, ağa köyün «koyunlar»ini bir kapalı oturuma çağırdı. Konuya da balıklama düliverdi: 


«Eğerkim onun aklına uyarsanız, gayrık balığı tavada değil, üryanızda bilem göremezsiniz! Onun meramı, ireyleri 69 yılında başa güreşeceğini ilânat eden partiye kaydırmak. Öyleyse, o partiye belbağlıyanlar, o zamana kadar kimden toprak kiralayacaklarını ve de bu köyde benim yüzüme nasıl bakacaklarını da şimdiden düşünsünler. Duyduk duymadık demeyin. Gayrıya irey “verene, bu köyde mezer toprağı bilem haram olur. Gayrıya irey veren, bir daha, fayızı kaçtan olursa olsun, 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benden ödünç para alamaz. Öylesini ne koyunuma çoban yaparım; ne de çeltiğime sokarım. Valla, öylesi, gayrık gölde benim: kayığıma değil, imamın dört kulplu kayığına(*) biner. Ya şehire kaçırtırım adamı, ya da Almanyaya göçtürürüm... 
Müslüman dini aşikâre. Aha size söz: Bize irey veren kazanır. Bedava irey istediğimiz de yok. Dul karı ireyine on lira. Açıkgözlerin ireyine elli lira. Başka partilerden ayartılanların ireyine yüz lira...» 


Ağa yalnız ötesini söylemedi. Muhtar oyu da bin lira idi. Köycek seçim kazandıran muhtara ayrıca beş-on bin lira da ödül verilecekti. 


Bu kapalı oturumun ardından, Emin de üstelediği açık oturumu kendi tayfasiyle gerçekleştirdi. Bu, «eski köye yeni âdet» in bütün memlekette belki ilk kez uygulanmasıydı. Partilerin adaylariyle, gölün kurtarılması ve yoksulların topraklandırılması işini de açık seçik konuşabildiler. Kurtaracağız diyenden senet de istediler. 


Ne var ki, seçim günü, bu köyde de «koyunlar» ying kenelerini ayıklamak istiyenleri tosladılar. Çoğu yine yılgınlık sersemliği içinde, kendilerini ısıran kurdun peşine düştüler. Ve sandıktan yine dumanlı havayı seven kurt çıktı. Daha doğrusu, bu köyde göl ağası, gölün köpekbalığı çıktı! 


Çok geçmeden muhtar seçimleri de gelip çattı. Emin, göl ağasını şu muhtarlıktan kaydırmak için, hiçbir toslamaya aldırmadan yine çırpındıysa da, yel kayadan bir şey alamadı. Ne var ki, bu sefer bir arpa boyu olsun yol gidilmiş, köyün yeni İhtiyar Meclisine üye olarak Emin de girebilmişti. 


Emin'in bu üyeliği ancak üç ay sürebildi. Ağa bir gün ilçeye gidip, doğruca Kaymakamın karşısına dikildi: 


«Beyim, ben bu öza mikrop Emin'le çalışamam, Ya onu âzalıktan çıkarın, ya beni muhtarlıktan.» 


«Hayrola?» 
«Hayırlı bir iş görebildiğimiz yok beyim !» 
«Neden, sabotaj mı yapıyor?» 


Emin'in ne yaptığını fısıltıyla anlatti ağa. Kaymakam da ona hemen yazı odasına geçmesini ve kulağına söylediklerini aynen bir dilekçe halinde yazdırmasını söyledi. 


Ve işte ağanın yazdırdığı dilekçe: 
«Kaymakamlık yüksek katına, 


Köyümüz İhtiyar Meclisi özaları cahil olup, bunların içinde yalnız Emin okumuş kişidir. Cahil âzalarımız iş-güç vakti bir yere giderlerken tatbik mühürlerini bana bırakırlar. Ben de devlet işleri için lüzumunda bu mühürleri kullanırım. Velâkin, Emin ilkmektep bitirmiş olup imza attığından ve de mühür kazdırmadığından, böyle okur-yazar bir âzanın meclisimizde bulunması resmi işlerimizi ziyadesiyle aksatmaktadır. Çünkü kendisi ortalıkta yokken, acele bir iş iktizası olsa bile, kanuna hürmeti- 


(©) Tabut, 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miz dolayisiyle onun imzasını taklit edemem. Bu yüzden de köyümüzde devlet işleri yüzüstü kalmakta, bu da partimizin itibarını zedelemektedir. Velhâsıl, benim okuryazar âza kovalamaya vaktim: olmadığından, bu Emin'in tezelden meclisimizden çıkarılmasını ve yerine ötekiler gibi bir cahil âza verilmesini dilerim.» 


Bu dileği hemen yerine getirildi ağanın. Okumuşluğun böylece başbelâsı olabileceğine bir türlü akıl erdiremiyen Emin, ta Meclis Başkanlığına mektup yazarak, bir adamın okumuş olduğu için köy meclisi üyeliğinden çıkarılmasını; şikâyet ettiyse de, bir karşılık alamadı. Belki de bu mektup Meclis Dilekçe Komisyonu'nda yeni yazıyı pek sökemiyen bir üyenin eline geçmişti. 


Bu en yıkıcı toslamanın da: Emin'i yıldırdığını: söyliyemeyiz. Kurt ne kadar kurt olursa olsun, koyunu keneler sömürmeye: devam ettiğine göre, Emin gibilerin yılacağı da yok, bıkacağı da... Emin'i sorarsanız, o şimdi yeni seçimler için açık oturuma hazırlanıyor. - ğ F.E, 


ŞİİR KOŞESİ 


Hey sen Amerikalı 


Yepyeni bir duygu beliriyor içimde şimdi 
Değil mi ki yıkılıyor insanın duvarları 
Değil mi ki çaresiz kadınlar var çağımızda 
Değil mi ki bir çocuk kolu uzanmış açlığa 
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Ceyhun Atuf Kansu 


Kalk git Viyetnam'a 

Kalk git 
Tam alnının ortasından vur 
Büsbütün dökülsün aptallığı ortaya 
Çocukları öldüren bir Amerikalı var ya 
İşte o Amerikalıyı. 


Kalabalık 


Fabrika önündedirler, gel fotoğrafçı 
Eylül göğünü çek ve üveyik otlarını 
Tek tek değildirler, çokturlar 

Bir kalabalık yürek tarlasıdırlar. 


Çiçekdağlıdırlar, Boğazlıyanlı 
Ekmeğin kutsal sınırında durmuşturlar 
Gel geç bir ot ateşinde 

Yoksulluğu tutuşturmuşturlar. 


Köylü mintanlarında alıp getirmiştirler 

Kasaba dükkânlarını, basma borçlarını 
Çocuklarının, kadınlarının, analarının ayaklariyle 
Issız yaz istasyonlarına. 


Orta Anadolu bozkırında tüten, 

Bir destiyle taşımışlardır susuzluğu 
Su boylarını, gök kayaları azaltarak 
Ve çoğaltarak ahlat-ağaçlarını, 


Fabrika önündedirler, çek Fikret Otyam, 
Ekmeğin kutsal sınırında durmuşturlar, 
Bir kavruk ekinde kalabalıktırlar şimdi, 
Tek insan olurlar ekmeği aşınca... 


* 
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Fazıl Hüsnü Dağlarca 
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Satmak ya da Satılmak 


Satlık hemşerin satlık 

Bu Murat Dağı, 

Bir basar ki Türkeline, bir basar ki Yeryüzüne 
Sızlar sanki mavilikte uy, 

Bütün kuşların ayağı. 


Satlık hemşerim satlık 

Bu «Allahüekber». 

Doğu Anadolumda kocaman, 
Nedir yurdu savunmak 
Göklerdeki mağralara söyler. 


Satlık hemşerim satlık 

Bu Ağrı Dağı. 

Öylesin değerlidir, 

Asyanın yürek düğümüdür o, 
Görür yakını uzağı. 

Satlık hemşerim satlik 

Bu Erciyas, 

Alan var ise, 

Taşıyabilen var ise uy uy, 
Satlık bu yas. 


vare aç e şun 


vr 


BU SAYFA SİZİN 


birçok işçi hakkını kısıtlamış ve eski İş 
Kanunu'nu dürbünle aratacak hale gelmiştir. Meclisten çıkan her kanun, uygulandığı mensuplarına az da olsa bazı haklar getirir. Oysa 931 sayılı bu kanunla, patron, sudan bazı bahanelerle, dilediği işçiyi tazminat vermeden kapı dışarıya atma hakkını ele geçirmektedir. 
Ayrıca, hasta işçilerin genel tatil günlerine rastlayan istirahat günleri için işverence ödenen tam yevmiyeler — sigorta veya sandıklarının ödeme yapması öngörülerek — yarım yevmiyeye indirilmiştir. Sendika temsilcilik teminatını da kısıtlayan bu kanunla işçinin kolu kanadı kırılmıştır. En yetkili ağızların bile vaadettikleri vergi indirimini gerçekleştirmiyen, asgari geçim indirimini tatbik etmemek için türlü bahaneler arayanlar, bu gidişle Grev Kanununu da kaldıracak, ve çıkmış bütün kanunları siliverecekler. Ve ekmeğini veresiye alan biz işçiler biraz daha fazla mağdur olacağız. Üstelik, satılmış bazı işçi teşkilâtları buna ses çıkarmayacaklardır. 
İşte bundan ötürü, bizler artık AP-li değiliz. 
Mustafa Alpdündar, Gölcük, İzmit 
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Avustralya yı ne sanıyorsunuz: 


Haftada 45 dolar kazanıp, vergi düştükten sonra elinize 39 dolar geçmesine katlanırsanız, buyurun (o Avustralya'ya, 
Bunun 13 dolarını yiyeceğe, 13-ünü de yatacağa verirsiniz. İki dolar da işinize gidiş geliş yol parası. Ayrıca sigortaya bağlanmak istersen, haftalık veya aylık ödemelerde bulunursun. Kadınlar 20—33 dolar arası para alırlar. Bu para ile ge- 


çindikten sonra, dönüş için yol parasını biriktirmeniz lâzım. Vapurla dönüş 300, uçakla 700 dolardır. 

Avustralya'da gösterilen işi yapamadınız mı, elinize pasaportu verirler. Yapacağınız işin gerektirdiği takımları memleketten getirmeniz lâzım. Bilhassa küçük firmalarda çalışacaklardan takım mutlaka istenir. Elinde işi olan, işini bırakıp buraya gelmesin. Uydurma bonservis de olmayın. Burada işe girerken zaten sizi imtihan edecekler. Avrupa'da çılaşanların buraya gelmesi, yağmurdan kaçarken doluya tutulmak gibi olur. Hiçbirinize burayı tavsiye etmem. 


B.D., Flora St. 41, Sydney-Avustralya 
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Demagoji çorbası: 


İnsan, türlü vaadlerle oy tacirliğinden 
Başbakanlık koltuğuna kuruldu mu, dünyayı tozpembe görüyor. Sık sik «mâmur ve müreffeh Türkiye»den, «kurulu düzen»den, «nurlu ufuklardan bahseder dururlar. Temel atmak, kordelâ kesmek, şatafatlı demeçler vermek artık günlük olaylardan oldu. Ama toprak reformun- dan, milli gelirin adaletli dağıtımından, vergi adaletinden asla bahsettikleri yok. 

Köylü ayağına yırtık pabucu, karnına kuru ekmeği, sırtına eski mintanı bile bulamazken, sen çık da ona «ninni» 
söyle. Vatandaş, buzdolabı veya çamaşır makinası filân istemiyor herşeyden önce. 
Hastane kapısından kovulmasın, daire kapısında horlanmasın, kuru ekmekle duru çorbayı bulsun yeter. Yoksa, artik demagoji çorbasının içinde boğulup gideriz. 

Turgut Özden, Niksar 
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